
Vossenjacht van 20 FEB 2011,

Zondagmorgen , lang uitslapen gisteren jarig geweest dus laat 
geworden, maar toch om half elf lag de vossenjacht ontvanger al 
uiteen geschroefd op tafel .
Na een grondige inspectie en batterijen wissel de zaak weer in elkaar 
geschroefd en zie daar er komt ruis uit het apparaat, dus klaar voor 
de start, eerst nog even een boterham naar binnen en dan op pad het 
bos in.
Een nieuwe start locatie, even zoeken , maar de bewijzering was dik 
in orde , dus snel gevonden op parkeerplaats nr 6 , ver achter 
Restaurant Waterloo ,verscholen aan de rand van het bos , staat daar 
een prachtige partytent , compleet ingericht met het nodige zit 
meubilair , het zonnetje schijnt voorzichtig door de bomen , en je 
waant je op een mooie camping met zo’n 25 graden op de 
thermometer , maar dan spring je de auto uit en onmiddellijk besef 
je , hier is het geen zomer .
Een ijzige oosten wind is ons deel en we kruipen dicht bij elkaar in de 
mooie tent , en zie daar het wordt nog gezellig , en dit alles ter ere 
van de eerste winter/voorjaars jacht van 2011.
Rient had een prachtige route op de kaart gezet , en alles was zeer 
duidelijk ingedeeld in de kaartvakken , heel makkelijk om te volgen , 
en er zaten genoeg vossen , zodat je er wel een kon missen , om toch 
het woord te kunnen ontcijferen , ( dat gebeurde mij dus ) ik heb een 
heerlijk stuk gelopen op deze koude dag , en ik heb genoten van de 
wijze waarop Rient de vossen een bijna onzichtbare plaats in de 
route had gegeven ,ook de lengte van de tocht viel reuze mee , na 
anderhalf uur was ik weer terug in de tent , en daar stond de echte 
Groninger mosterdsoep te pruttelen , na eerst het woord 
gereconstrueerd te hebben was de soep van Hennie een aangename 
energie aanvulling .
Hyacintbol was het toverwoord , en het gemiste lettertje (t) 
bezorgde mij toch nog een derde plaats.



Terugkijkend , een zeer geslaagde en gezonde jacht heerlijk in het 
bos , een aanrader voor een ieder die er niet bij was , volgende keer 
dus .

Ik ben , na het in ontvangst nemen van een drietal mooie 
Hyacintbollen , nog voor mijn verjaardag , zeer tevreden huiswaarts 
gekeerd.

Rient en Hennie , hartelijk dank voor de organisatie van deze jacht 
en de geweldige ontvangst , met koffie & koek , en de heerlijke soep.
En natuurlijk de leuke attentie aan het slot , van deze Hyacintbol 
jacht.
Totaal aantal deelnemers aan deze jacht 5 Personen.

Koos ,

PA3BJV.


